
Door Piet van Sprang 
 
Van ANBO naar SHZ. 
Begin 2012 werd door Frank Witterland aan mij gevraagd of ik niet het voorzitterschap 
van de ANBO Nieuw Vennep wilde overnemen. Voor de jaarvergadering van 13 april 2012 
was de vacature open en konden kandidaten zich aanmelden. 
Ik kon op deze Algemene ledenvergadering niet aanwezig zijn door een geplande reis. EN 
dacht ook als er iemand is het is het ook wel goed. 
Maar al snel bleek dat er geen enkele kandidaat zich had aangemeld. Daarop heb ik me 
bij het bestuur gemeld als eventuele belangstellende. Ik was bereid het roer over te 
nemen van voorzitter Duck Praamstra 
Na een enkele bestuursvergadering was er al snel een akkoord en werd ik aangesteld als 
interim-voorzitter, met afwachting van de goedkeuring op de Algemene ledenvergadering 
van maart 2013. 
Door gezamenlijk bestuurlijke inspanningen kwamen we al snel op het toneel bij het 
landelijk bureau van de ANBO. We gingen naar ANBO-regiovergaderingen en ik belandde 
al in een werkgroep ledenwerving. Nieuw-Vennep stond weer op de kaart bij de 
landelijke ANBO. 
Al snel bleek dat het landelijk gebeuren van de ANBO afkoerste op een minder 
democratisch geheel. De down-top bestuursstructuur werd veranderd in een top-
downstructuur. De statuten werden aangepast en de afdelingen werden langzaam 
monddood gemaakt. Het was het zogenaamde traject “ANBO-anders” 
We moesten het uiteindelijk onder protest maar accepteren.  
Mijn eerste algemene ledenvergadering als voorzitter was op 12 april 2013. 
Hier werd ik met algemene meerderheid van stemmen aangesteld als voorzitter ANBO 
Nieuw-Vennep. Aldaar sprak ik onder andere over “onze bus”, waarop ik de wind van 
voren kreeg van Nico als een medewerker van de “Stichting ANBO Samen op weg”. 
Waarop ik antwoordde: ik dacht we een drie-eenheid waren (zonder hoofdletter)”. Dus al 
snel een ervaring rijker en was de sfeer met de stichting toen al gezet waarbij ik eigenlijk 
dacht goed samen te gaan werken.  
Voor ons gevoel was de samenwerking met het landelijk ANBO-bureau goed, Ik kwam 
regelmatig in Woerden voor gesprekken en afstemmingen. 
Wel hadden we steeds bezwaar tegen de grote afdracht van de contributie, waar we als 
afdeling net maar € 4,30 ontvingen van de € 40,00 euro contributie. 
Maar we spijkerde alles rond en hadden veel activiteiten en een eigen honk. Dit in 
tegenstelling tot veel andere ANBO-afdelingen. 
In de loop van 2015 werden steeds meer de touwtjes door het landelijk ANBO-kantoor 
strakker aangetrokken. Voor de activiteiten wilde ze een eigen bijdrage vragen aan de 
deelnemers. Dat hebben we opgelost met een verhoging van de consumptieprijzen. 
 De landelijke onrust van de ANBO werd al groter. Er waren al afdelingen die de ANBO 
vaarwel zegde. De regio vergaderingen worden soms al grimmiger. En ook te merken als 
de Directeur-bestuurder Liane den Haan haar zin niet kreeg liep ze stampvoetend weg. 
 
Op 24 september 2015 werden we plots geconfronteerd dat de penningmeesters niet 
meer bij de verengingsrekeningen konden. Alles geblokkeerd. Zelfs de rekening van de 



ANBO-Bus bij de Rabo was geblokkeerd, zodat er niet eens getankt kon worden. En die 
rekening was niet eens van de ANBO Woerden. Bij mij thuis wordt een spoedberaad 
gehouden tot diep in de nacht met de penningmeesters van de verenging en de stichting.  
Volgende morgen eerst een heel boos telefoontje met de RABO gepleegd, waar 
uiteindelijk de blokkade werd opgeheven. 
De andere rekening hebben we nooit meer teruggekregen. Daar stonden gelden voor 
kerstbijeenkomst en voor de uitgifte van ons verengingsblad. 
 
Grote krantenartikelen, die ik nog in een map heb bewaard, over het onderwerp “Twee 
ton verduisterd bij de ouderenbond ANBO” en “Bestuurders plunderen de kas ANBO”. 
De rekeningen van 387 afdelingen met een totaalbedrag van 3.4 miljoen Euro aldus de 
berichtgeving van Liane den Haan. 
Berichten van 3 oktober 2015 “Duizenden leden verlaten de ANBO vanwege ruzie”. 
“ANBO niet meer de grootste ouderenbond” en dergelijke berichten en vele berichten 
over en door Directeur bestuurder Linane den Haan. 
Enkele voortrekkers werden door de ANBO geroyeerd uit de ledenlijst. 
Wij kregen ook de pers op ons zijde en er verschenen berichten in het Witte Weekblad, 
Venneps Nieuwsblad en de het Haarlems Dagblad. 
Op 12 oktober hebben we een landelijke een protestvergadering gehouden met de groep 
verontruste leden ANBO, in de Jaarbeurs te Utrecht, waarbij we de ANBO een motie 
stuurde inhoudende: “Den Haan moet weg, de Raad van Toezicht moet weg en de 
Ledenraad moet weg. Er moet en nieuwe verkiezingen komen en de penningmeesters 
moeten excuus krijgen”.  

 
Begin november hadden we in Amsterdam nog een ANBO regiovergadering waar we 
volledig uitleg zouden krijgen van alle ANBO plannen. Liane den Haan was er ook bij en 
heb ik daar in de vergadering letterlijk gezegd dat ze de afdelingen die onheus zijn 
omgegaan met de gelden van ANBO, persoonlijk moet aanspreken en niet alle andere 
afdelingen daar de dupe van laten zijn. Ze moeten gewoon goed recherchewerk 
verrichten was mijn opmerking. 
Ik heb daar geëist dat we de gelden die op de rekening stonden voor de kerstbijeenkomst 
en voor de uitgaven van de laatste nummers van het lokale ANBO-blad vrij moesten 



komen om die activiteiten door te kunnen laten gaan. We hadden immers ook 
contracten met adverteerders. Ik kreeg wel de toezegging dat die activiteiten konden 
doorgaan. Ook hadden we te horen gekregen dat de afdelingsbesturen 1 juli 2016 
zouden worden opgeheven en dat er dan alleen een lokale coördinator zou komen die 
onder leiding van Woerden zou staan, voor het regelen van de lokale activiteiten. 
Wat op die vergadering ook duidelijk werd gemaakt dat 387 afdelingen moesten bloeden 
voor de enkele afdeling die niet goed met het geld was omgegaan. 
 
Ik was al, samen met een vertegenwoordiger van de afdeling Hoofddorp, in het geheim 
bezig met het schrijven van nieuwe statuten voor de oprichting van een lokale 
seniorenvereniging.  
We hadden een extra ledenvergadering bijeengeroepen op 13 november 2015 
Wat ik zei de statuten lagen zo goed als klaar. We hadden al een naam die we zouden 
gaan voeren, te weten “Seniorenverenging Haarlemmermeer Zuid” kortweg SHZ. We 
hadden inschrijfformulieren voor lidmaatschap gereedliggen en als laatste een emmer 
met gleuf in het deksel, voor een vrijwillige bijdrage voor de oprichtingskosten. We 
hadden immers niets meer in kas. 
Met spanning gingen we deze vergadering tegemoet. Aangezien er normaal ongeveer 25 
aanwezige leden op een ledenvergadering aanwezig waren. 
Maar nee de zaal was te klein, Het leefde echt bij de Nieuw-Vennepse senioren.  
Met 150 leden aanwezig leden, opende ik de vergadering. 
Uitleg gevende wat er allemaal is gepasseerd en wat de plannen van de ANBO waren. 
Hoe de ANBO medio 2012 al is begonnen met de afdelingenbuiten spel te zetten door de 
structuur van de vereniging te veranderen. En door de komst van een Raad van Toezicht 
en een directeur werd de invloed van de afdeling nihil. Dat we geen eigen financieel 
beheer meer mochten voeren. En dat over een half jaar geen afdelingsbesturen meer 
zouden zijn, doch alleen coördinator aan het lijntje van het hoofdkantoor. Dus ook geen 
afdelingsblad meer en mogelijk ook geen eigen onderkomen meer. 
Tot slot heb ik drie modellen geschetst. 

1. We gaan stilzwijgend met de ANBO mee en zien wat ervan komt. 
2. We gaan in verzet en kijken wat we er nog uit kunnen halen als we bij de ANBO 

blijven. 
3. We zeggen de ANBO vaarwel en gaan een eigen lokale seniorenverenging 

oprichten.  
Deze 3 modellen bracht ik één voor één in stemming en model 3 kwam eruit en werd met 
slechts één tegenstem volmondig aangenomen. 
 
Op het moment van goedkeuring waren de remmen los. 
Dan komt het formele en ook de vraag of de vergadering het goed vond om met het 
huidige bestuur voorlopig het nieuwe bestuur te vormen en zo naar de notaris te gaan 
om de nieuwe vereniging op te richten.  
Ook de contributie werd vastgesteld op € 25,00 voor een lid, en de partner betaald dan 
€ 15,00.  Bij de ANBO was een lid al € 40.00 euro aan contributie kwijt. 
Toen kon ik melden dat we al inschrijfformulieren bij ons hadden om gelijk aan te 
melden onder voorbehoud. We hadden wel een minimale ledengrens gesteld van 300 



leden wilde we levensvatbaar zijn. Bijna alle 150 bezoeker hebben ter plekke hun 
formulier ingevuld.  

Ook liet ik de emmer zien, die we hadden met het verzoek om een donatie voor de 
komende kosten. Tot mijn verbazing zat daar eind van de vergadering meer dan € 500,00 
in.  
Na deze extra ledenvergadering kreeg ik wel van beheerster Els op mijn kop dat ik een 
vergadering had gehouden met zoveel leden in huis. Het max is eigenlijk zo’n 70 á 80 
personen. 
 De opzeggingen zouden we collectief doen aan de hand van de inschrijvingen, hoewel 
daar bezwaar tegen gemaakt werd door het landelijk ANBO-kantoor. Dit moest voor 
1 december gebeuren, anders zouden ze te laat zijn.  
Toch kregen sommigen een dringend verzoek van de ANBO om toch nog voor 2016 te 
betalen. 
Op 10 december 2015 zijn wij naar de notaris gegaan voor het passeren van de statuten. 
We waren met 4 oprichters te weten: Piet van Sprang, Rietje Stahli, Elly Witterland en 
Lano Jansen.   
Met de ziektekostenverzekering Zorg & Zekerheid hebben we ook een contract 
afgesloten voor een ledenkorting. Dat was toch weer mooi meegenomen voor de leden 
omdat ze dit ook bij de ANBO hadden. 
De inschrijvingen bleven binnenstromen. En half december zaten we aan de 900 leden.  
 
Doordat we geen middelen hadden en door een communicatiestoring tussen de 
stichting SSOW en de SHZ had de stichting de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst 
naar zich toegetrokken. Daar werd tegen de zin van de SHZ het gebouw omgedoopt in de 
naam “De Krim.  Deze naam kan ik, en nog velen, heden ten dage nog niet uitspreken.  
Vanwege de vele aanmeldingen hadden we een belofte gedaan om het 1000ste lid gratis 
in te schrijven. Dat gebeurde eind januari 2016. Het echtpaar René en Betty van Maris 
waren de gelukkigen. 
 
Met 1060 leden op naar de eerste jaarvergadering. 
Op vrijdag 8 april 2016 een jaarvergadering met een bomvolle zaal met zo’n 65 leden. 



Als mededeling dat helaas een einde is gekomen aan de mooie ANBO-tijd. Maar wij zijn 
nu wel blij met de genomen beslissing. Zoals ook velen andere afdelingen in het land die 
de ANBO vaarwel hebben gezegd. De geruchten gingen dat het ledenaantal landelijk is 
gehalveerd van 180.000 naar minder dan 100.000. 
Alle voormalige activiteiten zijn allemaal doorgegaan. Binnen de gemeente zijn we ook 
geland waarbij we uiteraard ook de subsidiestroom hebben besproken die nu naar de 
lokale verenigingen gaat dus voor ons naar de SHZ. 
 Het SHZ-blad heeft inmiddels een mooie lay-out en daar is men blij mee. Ook de 
bezorging door de vrijwillige lopers loopt goed. De wijken en looproutes zijn opnieuw 
ingedeeld en gekoppeld aan het ledenbestand. 
De statuten en huishoudelijk reglement werden behandeld en goedgekeurd.  
De penningmeester van de SSOW deelde ons mede dat de huur van het gebouw 
hetzelfde zou blijven als in de ANBO tijd. Dat was ook een mooi bericht. 
Zodoende konden we terugkijken op een vruchtbare eerste SHZ jaarvergadering. 
Aan het eind van de middag keken we terug op een mooie ledenvergadering 
 
Op de volgende bestuursvergadering één maand later werden we geconfronteerd met 
stukken van de stichting, inhoudende een contract met nieuwe huurprijzen die flink 
omhooggingen en na enkele jaren verdubbeld zouden zijn.  
Dit in tegenstelling van de mededelingen vanuit de stichting op de bestuursvergadering 
van 30 maart 2016 en de ledenvergadering waar werd aangekondigd door de 
penningmeester SSOW dat de huur van het gebouw gelijk zou blijven aan voorgaande 
jaren, onder voorbehoud dat de gemeente geen verhogingen doorvoert. 
Toen heb ik gemerkt en gezegd hoe onbetrouwbaar onze gespreksgenoten zijn. 
In de loop van de tijd werden de vergaderingen met de stichting grimmiger. Nachten lag 
ik er wakker van. Ik had soms het gevoel “als blikken konden doden” dan … 
Mijn relatie met de SSOW werd zo slecht dat ik voor me zelf een keuze moest maken. 
In december 2016 heb ik de knoop doorgehakt en de mededeling gedaan dat ik de 
eerstvolgende ledenvergadering zou stoppen als voorzitter/bestuurder.  
Door de contractuele huurverhoging en het samenwerken met de stichting, maakte het 
naar behoren functioneren voor mij onmogelijk. Ik moest ook aan mijn gezondheid 
denken. Op de ledenvergadering van 17 februari 2017 heb ik de hamer overgedragen aan 
Margreet van Riel, die door de ledenvergadering werd verkozen als nieuwe voorzitter 
SHZ. 
Het ging mij zeker aan het hart dat ik op deze manier moet stoppen na een vijftal mooie 
jaren, maar ook een zware periode tijdens de overgang van de ANBO naar SHZ.  
Heden ten dage heb ik er zelfs nog een beetje spijt van dat in toen die beslissing moest 
nemen. 
  



Als extra uitleg SHZ (Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid) versus stichting SSOW 
(Senioren Samen op Weg). 
De SHZ is een vereniging en heeft leden en geeft zorg aan de leden door middel van 
activiteiten, reisjes, bijeenkomsten Kerst en Nieuwjaar en meer. Een vereniging is 
verplicht jaarlijks een Ledenvergadering te houden en heeft goedkeuring nodig van de 
ledenvergadering voor het dagelijkse functioneren. Wij onderhuren het gebouw van de 
stichting voor onze activiteiten. 
 
 
De Stichting SSOW is een stichting, heeft geen leden is aan niemand verantwoording 
verschuldigd. De stichting heeft het beheer van het gebouw, de kantine en de bus. 
De stichting is in het leven geroepen toen we als ANBO Nieuw Vennep in de jaren 90 een 
donatie van de luchthaven Schiphol kregen om het toenmalige ANBO-gebouw, het 
“Groene huis” te kopen. Daarbij was de eis van de luchthaven dit onder te brengen in 
een stichting, om te voorkomen dat de ANBO het inpikte. Na een brand in het Groene 
huis heeft de stichting het huidige pand van de Gemeente Haarlemmermeer gehuurd en 
ingericht en onderverhuurd.  


